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 GESPREKSNOTITIE T.B.V. RONDETAFELGESPREK VASTE KAMERCOMMISSIE BIZA 

Onderwerp: 	huisuitzettingen bewoners recreatiewoningen
Datum:		4 november 2021 van 16.00 tot 17.00 uur 

De BelangenVereniging Vrij Wonen (BVVW) pleit al sinds haar oprichting in 2000 voor het toestaan van bewoning van recreatiewoningen. De BVVW telt enkele duizenden leden, allemaal eigenaren en veelal ook bewoners van recreatiewoningen. Het doel van onze vereniging is om de mogelijkheden te verruimen om recreatiewoningen in particulier bezit te mogen bewonen (voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet over recreatiewoningen die toeristisch worden verhuurd). In de afgelopen jaren heeft dit pleidooi steeds meer steun gekregen van deskundigen zoals prof. Priemus en prof. Boelhouwer.

Volgens conservatieve schattingen binnen de overheid worden ten minste 55.000 recreatiewoningen permanent bewoond. Toch geven veel gemeenten ondanks de schrijnende woningnood nog altijd prioriteit aan handhaving van het verbod op bewoning van recreatiewoningen, ook al kunnen bewoners vaak nergens heen. De wachttijd voor sociale huurwoningen – als men daarvoor al in aanmerking komt – bedraagt al snel tien tot twaalf jaar en voor lagere inkomens zijn koopwoningen als ze er al zijn, nauwelijks betaalbaar. Dit handhavingsbeleid leidt niet alleen tot veel menselijk leed, maar versterkt het woningtekort nog eens verder. Het huidige beleid schept dus problemen in plaats van deze op te lossen. 

Wat dat menselijk leed betreft, de helpdesk van de BVVW wordt bij vlagen overspoeld met wanhoopskreten van leden. Enkele citaten:

Een vrouw uit Lunteren: De gemeente wil mij nu na maar liefst 13 jaar dat ik hier woon mij op straat zetten. Het word voor mij extreem moeilijk om als alleenstaande vrouw binnen een jaar deze woning te verkopen en een betaalbare woning in Lunteren voor terug te vinden. Om de paar weken komen er wel artikelen in diverse media over het weinige aanbod, de enorme prijzen en de vele Randstedelingen die deze kant op komen. 
[bookmark: _GoBack]Twee vriendinnen van een vrouw uit Bernheze: Wij wenden ons in arren moede tot u om raad. Wij proberen sinds juni 2019 de gemeente Bernheze ertoe te bewegen af te zien van huisuitzetting met dwangsom. Onze vriendin, de bewoonster van de recreatiewoning, is een kwetsbare vrouw met een psychiatrische achtergrond, die met de grootst mogelijke moeite het hoofd boven water weet te houden.  Zij is niet in staat om met de gemeente te communiceren, dus dat doen wij voor haar. Verzoeken om een persoonsgebonden vergunning, een objectgebonden vergunning, een afwijkend besluit van de gemeenteraad: alles wordt afgewezen.  Na anderhalf jaar vruchteloos corresponderen met de gemeente, die niet of heel laat reageert,  op geen enkel argument ingaat en voortdurend alleen het eigen standpunt herhaalt, begint het hele proces nu bedreigende vormen aan te nemen. Wij vrezen voor de psychische gesteldheid van de bewoonster als de gemeente doorzet. Wat kunnen we nog doen om dit drama af te wenden? 

Om het wat persoonlijker te maken, zelf ben ik ook uit mijn huis gezet. Een huis dat ik heb gekocht van een projectontwikkelaar die samen met de gemeente Zeewolde in 1998 een recreatiepark ontwikkelde. De regel was in het begin dat eigenaren er 40 weken mochten wonen en 12 weken niet. Een lastige regel, maar te doen. Vijf jaar later toen de woningen in aanbouw waren, wijzigde de gemeente het bestemmingsplan. Voortaan moesten we ook een hoofdwoonverblijf elders hebben. En daarna begon de handhaving. Juridisch krijgen we geen voet aan de grond. Politiek gezien in het dorp ook niet. U zult begrijpen hoe ik me voel: € 250.000,-- armer, gefrustreerd, geïntimideerd, woedend en machteloos, 20 jaar van mijn leven verpest. En u zult ook begrijpen hoe ellendig ik me voel als we op zondagavond de auto weer inpakken en weer vertrekken naar onze te dure huurwoning. Hoe de stres toeslaat wanneer er weer een brief in de bus ligt van de gemeente, ook al is het een uitnodiging voor de veteranendagen. Maar het kan ook maar zo weer een last onder dwangsom zijn, omdat een toezichthouder ons net iets te vaak heeft gezien in ons eigendom.

Ook in de media is er volop aandacht voor. Op de website van TV Rijnmond bijvoorbeeld verscheen op 29 augustus jl. het volgende bericht: 

Torenhoge huren en onbereikbare koopwoningen zorgen er voor dat steeds meer mensen buitenspel staan op de woningmarkt. Zij zoeken naar alternatieven. Zo woont natuurkunde docente Yvonne noodgedwongen in een chalet op een camping in Oostvoorne. Net als veel jonge mensen verdient Yvonne van Vugt niet genoeg om een huis te kopen. Een betaalbare huurwoning is ook lastig te vinden "Ik heb mijn studie netjes afgerond en werk als docent. Het is gewoon niet normaal dat ik geen woning in mijn budget kan krijgen en op een camping moet gaan wonen." 

	Dan nu het standpunt van de BVVW. Het is goed om te zien dat de rijksoverheid een rol ziet voor recreatiewoningen in het oplossen van de woningnood. Ik noem bijvoorbeeld de voorgenomen wijziging van het Besluit omgevingsrecht (dankzij een motie van uw Tweede Kamer), waardoor mensen gemakkelijker een vergunning kunnen krijgen voor bewoning van hun recreatiewoning. Maar zolang het gros van de gemeenten handhaving verkiest boven het voorzien in voldoende woongelegenheid, helpen zulke oplossingen onvoldoende. En trouwens, niet alleen gemeentes, maar ook veel provincies blokkeren nog altijd legale bewoning van recreatiewoningen via hun provinciale ruimtelijke verordeningen. Wat de BVVW betreft is het dan ook de hoogste tijd dat het kabinet zelf de regie pakt en het zo gaat regelen dat bewoning van tweede woningen in principe wordt toegestaan. 

Tot slot, niet alleen in de Toeslagenaffaire zijn mensen het slachtoffer geworden van onbarmhartig overheidsoptreden. Ook bij de handhaving van het verbod op bewoning van recreatieverblijven is de menselijke maat al jarenlang zoek. De overheid zou eindelijk eens werk moeten maken van haar grondwettelijke plicht om te voorzien in voldoende woongelegenheid (artikel 22, lid 2, van de Grondwet). Daar moet de energie in gaan zitten in tijden van almaar toenemende woningnood en niet in handhaving. En al helemaal niet als handhaving het bestaande probleem van woningnood nog  erger maakt. 

Dit moet echt veranderen. We moeten weer toe naar een dienende overheid voor wie de mens en zijn behoeften centraal staan.    

Rico Wanschers, voorzitter BelangenVereniging Vrij Wonen (rico.bvvw@gmail.com)
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