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Hartelijk dank voor de uitnodiging voor deelname aan dit rondetafelgesprek met betrekking tot de EU-klokkenluidersrichtlijn. Wij vinden het fijn om hier te kunnen staan, helaas wel als nabestaanden van onze vader Frits Veerman.  Frits is tot ons verdriet, afgelopen 23 februari, geheel onverwachts overleden.
Ons is gevraagd naar onze ervaringen als nabestaanden van onze vader.  Frits is na een strijd van ruim veertig jaar, vorig jaar augustus door het ‘Huis voor Klokkenluiders’ uiteindelijk erkend als klokkenluider. Een strijd van ruim veertig jaar!
Even kort ter herinnering: onze vader bracht in de jaren zeventig aan het licht dat Abdul Kader Khan als spion werkzaam was bij VMF Stork. Hij heeft voor de Pakistaanse overheid atoomgeheimen, de plannen om ultracentrifuges te kunnen bouwen, vanuit Nederland weten mee te nemen naar Pakistan om aldaar een nucleaire industrie op te zetten met als doel om uiteindelijk atoombommen te kunnen fabriceren. Zijn missie slaagde helaas. Frits bracht dit eind jaren zeventig aan het licht en meldde dit bij zijn werkgever. Op dat moment waren er geen richtlijnen voor het doen van meldingen en was er geen rechtsbescherming
De meldingen zijn niet serieus genomen, waardoor het mogelijk was om zonder enige (politieke) interventie door te gaan met de leveringen van diverse materialen ter ondersteuning van de nucleaire industrie van Pakistan om de plannen aldaar tot wasdom te brengen. Dit heeft tot gevolg dat het non-proliferatie verdrag door Nederland niet is nageleefd en heeft en had een destabiliserende werking op de wereld. 
Daarnaast heeft het moedige optreden van onze vader, maar het ontbreken van enige rechtsbescherming vergaande gevolgen voor Frits en ons gezin gehad. Frits had bedankt en geprezen moeten worden voor de dappere daad welke hij verrichtte terwijl zijn werkgever, veiligheidsdiensten en overheid de andere kant op keken. Helaas is dit niet gebeurt met grote gevolgen. Onder extreme druk heeft hij doorgezet om zijn werkgever bekend te maken met het probleem. In plaats van steun raakte Frits als vader van een jong gezin van drie, zijn baan kwijt en kon hij als techneut geen werk meer vinden...nergens. Daarnaast heeft hij jaren moeten meemaken dat hij onder druk is gezet door de BVD, de toenmalige AIVD, aangezien hij naast klokkenluider ook verdachte was geworden. Na de tegenslagen te hebben verwerkt heeft Frits een administratieve baan geaccepteerd bij het GAK, ambities, dromen en doelen extreem bijgesteld en dat voor een fractie van het inkomen om op deze manier toch een redelijk leven te kunnen leiden. En zelfs toen liet de BVD hem niet met rust. 
Als kinderen hebben wij gezien dat Frits niet anders kon dan “de zaak” onderdeel te laten zijn van zijn bestaan en daarbij ook van onze opvoeding. Als kind groei je op met de wetenschap dat je vader klokkenluider is en je groeit op met gesprekken over atoombommen, spionnen en veiligheidsdiensten. Op latere leeftijd realiseer je je dat dit niet normaal is en dat de manier waarop je vader bejegend wordt vreemd is, hij moet voor alles vechten, voor ieder woord, voor ieder gelijk. Als kind is dit erg moeilijk te duiden, je vader is een held, maar wordt verguisd. Door vrienden, familie, werkgever en zelfs de overheid. In die 40 jaar heeft dit Frits gevormd, sporen achtergelaten en door die immens lange periode ook bij het gezin.
Wat had een goed geïmplementeerde klokkenluidersrichtlijn bij VMF Stork allemaal kunnen doen voorkomen? Wellicht was de wereld iets stabieler geweest en minder gezichtsverlies voor Nederland. Misschien had men kunnen voorkomen dat er ultracentrifuges gebouwd werden naar Nederlands model in een groot deel van het Midden-Oosten. Maar dit is slechts speculatie. 
Wat we wel weten is dat een goed geïmplementeerde klokkenluidersrichtlijn een klimaat kan creëren waarin het mogelijk is om een misstand te melden zonder je direct zorgen hoeven te maken over je baan, carrière en toekomst. De gevolgen welke onze vader heeft ervaren omtrent het melden van een misstand, een goede daad, gun je niemand.
Frits was een bevlogen techneut en kon zijn werk niet meer uitvoeren. Dit was een persoonlijk drama, waarbij zijn ambitie, passie en potentie op dit gebied niet benut konden worden. Frits was gelukkig een vasthoudende man en heeft tot aan zijn dood de strijd om erkenning volgehouden.  Met heel veel hulp is het uiteindelijk gelukt om erkenning te krijgen vanuit het ‘Huis voor Klokkenluiders’.
Maar hij stond uiteindelijk nog steeds met lege handen. Eerherstel van het Huis voor de Klokkenluiders betekend namelijk niet per definitie eerherstel vanuit de werkgever. Hiervoor is namelijk een zeer kostbare en risicovolle juridische procedure nodig en aan financiële middelen is door de affaire een tekort. Daarnaast heeft het Huis voor de Klokkenluiders geen sanctionerende bevoegdheden. Onze vader wilde erkenning en eerherstel van de overheid. Maar verdwenen dossiers, tegenwerking en zwart gelakte dossiers van de AIVD maken dit bijzonder lastig.
Degradatie en ontslag, intimidatie door de BVD, politie en justitie en nog steeds weigering van de overheid om opening van zaken te geven en verantwoording af te leggen. Een gezin welke zich rond deze problematiek moest zien te plooien. Een goede klokkenluidersrichtlijn kan een hoop leed voorkomen. Het kan ervoor zorgen dat iemand met rechtsbescherming, financiële- en psychosociale steun verder kan met zijn leven. Dat iemand niet een dergelijke lange en slopende strijd hoeft aan te gaan om na ruim 40 jaar enig teken van relevantie te krijgen. Een strijd wat je als individu enkel kan voeren als je twee levens hebt.
Zoals gezegd, wij blijven strijden voor eerherstel en erkenning vanuit de Nederlandse Staat. Openheid in het dossier van onze vader en een bosje bloemen is het toch het minst wat wij mogen verwachten van een verantwoordelijke overheid?
Het mag duidelijk zijn dat een goede klokkenluidersrichtlijn een hoop leed kan voorkomen, maar ook meer helden zal opleveren. 
Nogmaals dank voor de gelegenheid,
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