[bookmark: _GoBack]Het conflict in Syrië duurt al sinds maart 2011, nu dus al zo’n 7,5 jaar.
Vanaf het begin heb ik, als journalist werkzaam voor verscheidene nationale en internationale media, gepoogd om daarbij aanwezig te zijn en ervan verslag te doen.
De eerste maanden van het conflict bestond met name uit anti-regeringsdemonstraties in Syrië zelf. Het was voor mij onmogelijk om bij deze protesten aanwezig te zijn aangezien het in die periode bijna onmogelijk was voor een Nederlandse journalist om een Syrisch visum te bemachtigen.
De eerste keer dat ik Syrië bezocht was in juni 2011, toen Syrische oppositiegroepen erin slaagden om een klein stukje “bevrijd gebied” te creëren in de Idlib provincie, direct grenzend aan Turkije. In dit kleine strookje gebied waren de Syrische autoriteiten weggejaagd. Met behulp van oppositieactivisten kon je dan via bergpaden de Turks-Syrische grens oversteken en een bezoek brengen aan dit “bevrijde gebied” in Syrië.
In deze periode was het voor een buitenlandse journalist eenvoudig om met Syrische opstandelingen op te trekken. Er was weinig te merken van religieus extremisme. Mensen hadden het over democratie, vrijheid en het einde van de dictatuur etc. Het gevaar voor mij als journalist kwam van traditioneel oorlogsgeweld (kogels, bommen, granaten, luchtaanvallen) niet van extremisten op de grond (kidnapping, geweld tegen journalisten, onthoofding).
De opstand in Syrië kreeg steeds meer momentum. En in 2012 was het “bevrijd gebied” inmiddels dermate groot dat hele delen van noord-Syrië nu onder controle stonden van oppositie-krachten.
Vele malen bezocht ik dit oppositiegebied in noord-Syrië. Waaronder veelvuldig Aleppo, Minigh airport, Idlib- en Aleppo countryside. Dit vond steeds plaats vanuit Turkije.
In 2012 begon je op de grond in noord-Syrië echter langzaam maar zeker een verandering waar te nemen. Bijna niemand sprak meer over democratie of vrijheid, maar over de strijd tussen Soennieten en Shia/Alawieten. Ook over de strijd tegen ongelovigen – Christenen, Druzen, Koerden etc. Dit begon aan de kant van de oppositie steeds meer een sektarisch conflict te worden met heel een duidelijke religieus tintje.
Dit was ook de periode dat Westerse landen, vooral de VS, de rebellen begonnen te steunen met geld en wapens. En dit was tevens het tijdstip dat buitenlandse jihadisten vanuit de hele wereld via zuid-Turkije naar noord-Syrië reisden. 
Voor een journalist in rebellengebied in noord-Syrië waren in 2012 de grootste risico’s nog altijd bommen en granaten, maar je voelde de opkomst van radicalen. Je kwam steeds meer buitenlandse strijders tegen. En de eerste journalisten werden gekidnapt. In augustus 2012 bezocht ik het dorpje Jarjanaz, nabij Maraat al Nouman in Idlib. Toen al, in augustus 2012, zaten er in ons konvooi Libische jihadisten. En Liwa al Ummah, de groep die Jarjanaz deels in handen had, werd gesteund door een Islamistische groep uit Koeweit. 
In 2013 zette die radicalisering zich in sneltreinvaart door. Duizenden, en uiteindelijk tienduizenden, buitenlandse extremisten bereikten noord-Syrië via Turkije. Niemand werd een strobreed in de weg gelegd. Overal in zuid Turkije - op straat in Hatay, Reyhanli of Kilis - zag je de buitenlandse strijders. Je kwam de jihadisten tegen op binnenlandse vluchten van Istanbul naar Hatay of Gaziantep. En op de luchthavens stonden collega jihadisten hen op te wachten, waarna ze de grens over wipten en verdwenen in Syrië. In Reyhanli en Kilis zaten de hotels vol met buitenlandse strijders. Hotel Istanbul, hotel Paris in Kilis – het was soms lastig om een kamer te krijgen. 
In april 2013 bezocht ik nog Latakia countryside. Daar zaten aan de Syrische kant van de grens met Turkije ondertussen Tsjetsjeense- en Syrische jihadisten die ons, buitenlandse bezoekers, dreigden met onthoofding. Overal waren er checkpoints van Al Qaeda. Onze begeleiders waren slechts licht bewapend en realiseerden zich dat er een grote kans bestond op kidnapping. Iraakse jihadisten zaten overal. Maar ook Tsjetsjenen, Libiërs, Nederlanders, Duitsers, Britse jihadisten. Het was zeer zenuwslopend voor ons om door dit gebied te trekken. Tijdens deze tocht door Syrië voelde je als journalist geen angst meer voor de traditionele bommen en granaten, maar was je alleen nog bang voor extremisten, bang om gekidnapt te worden, bang om te verdwijnen of om onthoofd te worden.
Kort daarop, in Juli 2013 bezocht ik opnieuw de Idlib provincie. Nusra (Al Qaeda) had toen al op 500 meter van de grens met Turkije een checkpoint nabij het dorp Atmeh. Vanwege een misverstand reed ik samen met twee collega’s door deze al-Qaeda wegblokkade. Gelukkig werd ons voertuig niet gecontroleerd bij het checkpoint, maar dit was een dermate angstige en traumatische ervaring dat ik besloot om niet meer zonder bewapende bescherming noord-Syrië in te gaan. 
Maar niet alleen in Syrië, maar zelfs in zuid-Turkije werd de situatie ronduit zorgwekkend. In juli 2013 ontmoette ik in Reyhanli, aan de Turkse zijde van de grens met Syrië, twee mannen. De een was Basel Khalyoun, een verdachte in de Madrid bomaanslagen. De ander was Donald Stewart Whyte, een Britse bekeerling, die in de gevangenis had gezeten vanwege betrokkenheid bij het Trans-Atlantic Airline Plot in het Verenigd Koninkrijk. Beiden werkten nu voor een vage NGO genaamd “Syria Aid”. Vanuit Reyhanli bezochten ze regelmatig en ongehinderd rebellengebied in Syrië. Stewart-Whyte reisde vaak op en neer tussen de UK en Turkije. Het leek niemand iets uit te maken dat beide heren met zo’n duidelijk extremistisch verleden nu hier zaten. Ik vond dit tekenend voor de hele situatie.
Ook in deze periode bezocht ik de Turkse kant van de Syrische grens waar FSA-groepen vanuit het dorpje Harem olie smokkelden naar Turkije. Toen ik daar ’s avonds arriveerde met mijn Syrische fixer, werden we klemgereden in onze auto. De FSA-groep wilde overduidelijk geen pottenkijkers. We werden in het donker uit de auto gehaald door een gewapende man. Hij pakte mijn camera af en sloeg deze kapot op de weg waarna hij vervolgens met zes kogels de camera nog verder vernielde. Hierna richtte hij zijn pistool op mijn fixer en op mij. We dachten dat we geëxecuteerd zouden worden. Vervolgens vuurde de man enkele schoten af langs ons heen en schoot twee banden van onze auto lek.
Al met al was het in de zomer van 2013 simpelweg veel te gevaarlijk geworden voor journalisten om noord-Syrië in te gaan. Zelfs de Turkse zijde van de grens was risicovol. Overal waren extremisten de baas die voornamelijk waren opgedeeld in buitenlandse jihadisten, geradicaliseerde Syriërs en uit criminelen. Gematigde groepen of gematigde personen begonnen het gebied te verlaten en vertrokken richting Turkije, later reisden velen door naar Duitsland waar ze nu wonen als vluchteling. 
Een jaar later, in april-mei 2014 ben ik nog een keer rebellengebied in noord Syrië ingegaan. 
Dit onder begeleiding van ongeveer 25 bewapende rebellen van de Jamal Maruf groep oftewel: Jabhat Touar Surya: het Syrisch Revolutionair Front. Met deze rebellen en zo’n acht voertuigen, waaronder luchtafweergeschut, konden we tenminste door al die Al-Qaeda checkpoints komen. Wel moest ik elke keer mijn hele hoofd en gezicht bedekken met een sjaal wanneer ik naar buiten ging om niet op te vallen met mijn Westerse uiterlijk. Zelfs met 25 bewapende bewakers en een anti-aircraft gun was je niet veilig voor kidnappers van jihadistische groepen als Al-Qaeda en inmiddels ook ISIS. Uit veiligheidsvoerwegingen sliepen we in een tot bunker gemaakte grot – relatief veilig tegen aanvallen van jihadisten en veilig voor eventuele vliegtuigbommen van de Syrische luchtmacht. 
De commandant van de groep, Jamal Maruf, vertelde vol bravoure dat hij sterk was, dat gematigde rebellen aan de winnende hand waren en dat de extremisten niets voorstelden. Echter, een paar maanden na ons bezoek aan hem, werd de groep onder de voet gelopen door Nusra. Letterlijk binnen een dag werd de groep ontwapend. Nusra nam alle wapens en voertuigen in beslag. Alle gematigde strijders vluchtten naar Turkije of sloten zich aan bij de winnaar, in dit geval Nusra – zo werkt oorlog nou eenmaal in de praktijk. De grot werd ook overgenomen door Al-Qaeda en gebruikt als een gevangenis. 
Voor de rest kan ik melden dat ik nooit een bezoek heb gebracht aan gebied dat onder controle staat van de Syrische regering. Dit omdat het lastig is voor een buitenlandse journalist om een visum te bemachtigen. 
Nadat het na mid-2013 zo goed als onmogelijk werd om nog als journalist rebellengebied in noord-Syrië te bezoeken, heb ik verscheidene malen bezoeken gebracht aan gebied dat in handen is van de linkse Koerdische YPG. O.a. in de Ras al Ayn-regio (zomer 2013), Afrin (august 2015), Raqqa (zomer 2017) en Minbij, Kobane (Mei 2018) etc. In Koerdisch gebied was je als journalist veilig, ik heb me er nooit bedreigd gevoeld. Ook bestond hier niet de kans om gekidnapt te worden. Hier beperkten de gevaren zich tot klassiek oorlogsgeweld: geschiet aan de frontlinies en bombardementen.
Tot slot – na jarenlange ervaring in het veld in noord-Syrië en zuid-Turkije - was het volstrekt duidelijk voor mensen op de grond dat noord-Syrië vanaf mid-2013 zo goed als volledig in handen was van extreem conservatieve, extreem rechtse en extreem gewelddadige jihadistische groepen – voornamelijk Nusra en ISIS. De FSA-groepen of pro-Turkse outfits speelden overduidelijk tweede viool of vaker nog – helemaal geen viool. In veel gebieden, in grote delen van Idib bijvoorbeeld, zijn deze groepen ronduit overvleugeld door Nusra/HTS. In 2017 hebben een collega en ik voor een reportage eens drie bronnen Idlib ingestuurd. Op de drie hoofdwegen die door Idlib leidden, telden onze bronnen in totaal 38 check points. 21 waren van Nusra/HTS, zes waren in de handen van bondgenoten van HTS (oa Turkistani’s), 10 van Ahrar ash Sham en twee van de FSA. 
Er bestond na mid-2013 geen enkele hoop dat gematigde groepen die voldeden aan de drie Nederlandse criteria (a/ Uitsluiting van operationele samenwerking met extremisten. b/ Naleving humanitair oorlogsrecht. c/ Nastreven van een “inclusief Syrië) enige kans van slagen hadden om een rol van betekenis te spelen in Syrië. Sterker nog, de situatie is sinds mid-2013 alleen maar verslechterd.
Groepen die in de Syrische context gematigd worden genoemd hebben sinds 2013 sterk aan terrein verloren. Vanwege de dominantie van extremistische groepen als Nusra/HTS, was het onmogelijk voor gematigdere clubs om Nusra te negeren en niet met hen samen te werken. Zo klaagden bijvoorbeeld bronnen in Idlib er al jarenlang over dat ze rond de 25 procent van de spullen die ze kregen van hun Westerse bondgenoten (wapens, munitie, voedsel, voertuigen etc) moesten afgeven aan Nusra om Nusra checkpoints te kunnen passeren. 
De rol van door Turkije gesteunde Syrische groepen als Sultan Murad ligt enigszins ander. Deze groepen waren en zijn simpelweg het verlengstuk en de uitvoerders in Syrie van Turkije’s Syriepolitiek. Ook hier zijn de drie Nederlandse criteria ver te zoeken. 
Afgezien van de strijd rond Al Bab, waar Sultan Murad meedeed aan de strijd tegen ISIS, richten de pro-Turkse groepen zich vooral op het bestrijden van de Koerdische YPG in o.a. Afrin en Aleppo. Het moge bekend zijn dat de YPG juist vecht tegen ISIS en Al-Qaeda.
Waarom Nederland dan in 2015 toch nog is begonnen met het NLA-programma’s voor 22 oppositiegroepen valt dan ook logischerwijs niet te verklaren. Er bestond immers geen kans, zelfs geen kleine, dat gematigde groepen zouden winnen.
Hierdoor kan het bijna niet anders dan dat er geopolitieke redenen ten grondslag lagen aan de Nederlandse hulp voor de 22 groepen.
Tenslotte, dat het Nederlandse Syrië-team vanuit Istanbul “gematigde” rebellengroepen steunde in Syrië maar zelf gedurende al die jaren nooit deze gematigde gebieden in Syrië heeft bezocht uit angst gekidnapt te worden, toont toch wel het totale failliet aan van het Nederlandse programma. Van achter je laptop in Istanbul en Den ging het in theorie allemaal fantastisch met die gematigde oppositie. Maar in de praktijk durfde niemand Syrie in om te checken of dat ook zo was omdat extremistische clubs, niet gematigde groepen feitelijk de baas waren op de grond.
Het Nederlandse programma was dus een farce. Het heeft op de grond niets te maken gehad met de strijd tegen ISIS of tegen Nusra of met het verstevigen van elementen die voor een “inclusief Syrie” waren. In de praktijk heeft het Nederlandse programma voornamelijk geresulteerd in het versterken van de Turkse positie in noord-Syrie en het versterken van Jihadisten in Idlib en Aleppo, terwijl het de Koerdische YPG – een bondgenoot van de Amerikanen - en de Syrische regeringstroepen heeft verzwakt.
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