De voorzitter: We beginnen met de herdenking van de gebeurtenissen in Alphen aan den Rijn. Ik vraag iedereen in de zaal en ook op de tribune om, voor zover u dat kunt, te gaan staan. Ik heet de minister-president en ook de burgemeester van Alphen aan den Rijn van harte welkom.


Waarde medeleden. Op een zonnige zaterdagmiddag kwam in Alphen aan den Rijn een plotseling en wreed einde aan het leven van zeven mensen. Een aantal andere bezoekers van winkelcentrum De Ridderhof raakte gewond, van wie enkelen zeer ernstig. Hun leven zal nooit meer worden wat het was. Dat geldt ook voor de mensen die getuige waren van deze gruwelijke daad. Even boodschappen doen of gezellig winkelen veranderde in een nachtmerrie. Deze trieste gebeurtenis heeft in ons hele land een grote schok teweeggebracht. Duizenden mensen hebben op allerlei manieren laten merken dat zij zeer getroffen zijn door het leed dat de slachtoffers is overkomen.

Als volksvertegenwoordigers willen ook wij vandaag onze deelneming betuigen aan familieleden, verwanten en vrienden van de mensen die zijn omgekomen bij deze vreselijke gebeurtenis. Onze gedachten gaan ook uit naar de gewonden en hun families. Wij willen ook onze grote waardering en respect uitspreken voor degenen die met gevaar voor eigen leven probeerden om anderen te helpen. Die waardering strekt zich ook uit tot allen die betrokken zijn bij de nazorg voor de familieleden, verwanten en vrienden van de slachtoffers en andere betrokkenen.


De schok die dit drama in Alphen aan den Rijn heeft veroorzaakt, zal nog lang voelbaar zijn. Mensen zijn van het ene op het andere moment een geliefde, een familielid of een goede vriendin of vriend kwijt. Zonder afscheid zijn zij op een vreselijke manier uit het leven gerukt. De tijd kan wonden helen, maar niet alle wonden. Ik wens namens u allen iedereen die hiermee verder moet leven, heel veel sterkte toe.


Ik geef nu het woord aan de minister-president.

**

Minister Rutte: Mevrouw de voorzitter. Wat mij het meest zal bijblijven aan de indrukwekkende gesprekken die ik zondagavond mocht voeren met nabestaanden, ooggetuigen en betrokken Alphenaren, is het intense verdriet, vermengd met ongeloof dat zoiets in Nederland, in Alphen aan den Rijn, kan gebeuren. Dat ongeloof voelde ik ook zelf toen ik later op de avond, na de herdenking, de bevroren werkelijkheid passeerde in de plaatselijke Albert Heijn. De boodschappen stonden nog op de lopende band; volle tassen met de zaterdagse inkopen waren in paniek achtergelaten. Een surrealistisch beeld en tegelijkertijd de harde werkelijkheid.


Wat mij persoonlijk tijdens die bijeenkomst op zondagavond diep raakte, was de saamhorigheid die er heerste. Al die mensen die door hun aanwezigheid tegen de slachtoffers en de families zeiden: we delen in jullie verdriet en we steunen jullie. Dat geldt voor heel veel mensen, ook in de rest van ons land. Deze dagen wonen wij allemaal in Alphen aan den Rijn. Ook dat is Nederland: een man die op zondagochtend spontaan via Twitter een herdenking aankondigt en duizenden mensen op de been brengt. Door alle tranen heen zorgde het initiatief van deze betrokken man voor een bijzonder moment van kracht en troost. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat die saamhorigheid blijft en dat iedereen die door deze ramp is getroffen, ook over een aantal weken en over een aantal maanden nog een schouder heeft om op uit te huilen. Het moeten missen van een dierbare, het verwerken van alle emoties en voor sommigen ook het fysieke herstel vragen immers vaak meer dan iemand in zijn eentje kan dragen. De Alphense gemeenschap is hecht; dat hebben we gezien. Het is aan ons, aan de rest van Nederland, om te blijven steunen en te helpen waar wij kunnen.


Ik spreek hier ook mijn grote respect uit voor de politie, alle hulpverleners en burgemeester Eenhoorn en zijn team voor de manier waarop zij op die hectische dagen hulp en bijstand hebben verleend. Ook zij verdienen al onze steun.


Voor veel mensen is er plotseling een leven voor en een leven na 9 april 2011: voor de nabestaanden van de overleden slachtoffers, voor de gewonden en hun families en voor iedereen die nu een periode van emotioneel herstel wacht. Een zware tijd ligt voor hen. Niemand kan hun pijn en verdriet wegnemen, ook ik niet en ook wij niet, maar wat wij wel kunnen doen, is om hen heen blijven staan. Laat dat de boodschap zijn die wij hier met elkaar vandaag overbrengen.

Namens het kabinet wens ik iedereen die door deze vreselijke gebeurtenis is getroffen, alle kracht en sterkte toe in de moeilijke periode die nu aanbreekt.

De voorzitter: Ik verzoek alle aanwezigen om enkele ogenblikken stilte in acht te nemen.

**

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter: Ik dank u wel.

**

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
